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Naar de kapper

Vanmiddag

moest ik naar de kapper.

"k Vond het helemaal niet leuk.
Ik kreeg een grote, witte doek om
en toen het klaar was

had ik jeuk.

M’n hoofd voelt nu veel kouder
en m’'n haar is zo raar kort.

Ik snap het echt niet

van m’'n moeder,

omdat het toch weer

langer wordt!




Als ik soms

heel erg moet huilen,
ben ik het liefste

in het bos.

Met de bomen

als gordijnen

en m'n hoofd

diep in het mos.
Tussen bladeren,
losse takken

en wat vogels

in de buurt.

- Als ik soms

heel erg moet huilen,
wil ik huilen,

zolang het duurt.




Mijn konijn

Dag Snuffel,

je bent van mij

en ik verzorg je goed,
maar ik zie het wel:

je zit je te vervelen...

In dit mooie hokje

kun je geen holen graven,
niet fijn huppelen of

met andere konijnen spelen.
Ik vind dat erg,

want ik wou je zo graag.
Lieve Snuffel,

hoe moet dat nou?




